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bron 6 
Een tekening:      

bron 7 
Een tekening over de Volkenbond (1919):       

Toelichting 
Links op het bord staat: Deze Volkenbondbrug is bedacht door de 
president van de Verenigde Staten. 
Op de brug staat van links naar rechts: België, Frankrijk, Engeland en 
Italië. 
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bron 8 
Uit een verslag van een studiereis naar de Sovjet-Unie, geschreven door 
een Engelse communist (1932): 

We bezochten een staatsfabriek die tractoren produceerde. Zij haalden de 
productie in 775 uur in plaats van de 924 uur die eerder was gepland. 
Nieuwe berekeningen laten zien dat de productie met 150% kan groeien. 
Dit nieuwe economische systeem werkt volgens mij veel beter dan het 
kapitalistische systeem. 

bron 9 

onderdeel 1 
Verkiezingsuitslag van de Rijksdagverkiezingen (november 1932):  
partij % zetels
Nationaal-Socialistische Duitse ArbeidersPartij 33,1% 196 
Sociaal-Democratische Partij van Duitsland 20,4% 121 
Communistische Partij van Duitsland 16,9% 100 
Duitse Centrumpartij 11,9% 70
overige partijen 17,7% 97
totaal 100% 584

onderdeel 2 
Een stembiljet voor de Rijksdagverkiezingen (1936):     

Toelichting 
Op de bron staat: Rijksdag voor vrijheid en vrede 
Nationaal-Socialistische Duitse ArbeidersPartij 
Adolf Hitler 
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bron 10 
Uit een artikel over een rechtszaak in 1936 tegen oud-partijleiders in de 
Sovjet-Unie: 

Het vreemde aan de hele rechtszaak is dat de verdachten schuld 
bekenden. “Waar we van worden beschuldigd, is de volledige waarheid”, 
verklaarde een verdachte. “Ik ben niet van plan mezelf te verdedigen.” De 
oud-partijleiders werden ervan beschuldigd de macht te willen grijpen en 
Stalin te willen vermoorden. De verdachten bekenden schuld in de hoop 
dat hun familie gespaard zou worden. 

bron 11 
Een Duitse briefkaart (1938):      

Toelichting 
Op de bron staat: Oostenrijk komt thuis! 10 april 1938 
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bron 12 
Uit een toespraak van een regeringsleider (1938): 

We hebben het Tsjechoslowaakse probleem opgelost. Hier is het 
document met onze handtekeningen. Het is, naar mijn mening, het begin 
van een veel grotere vrede voor Europa. Ik heb vanmorgen nog een 
gesprek gehad met de Duitse rijkskanselier, meneer Hitler, en wij hebben 
beiden de overeenkomst ondertekend. Wij willen met deze overeenkomst 
laten zien dat onze twee volken nooit meer oorlog met elkaar willen 
voeren. 

bron 13 
Een uitspraak uit 1941: 

Zondag 22 juni zijn de Duitse legers de Sovjet-Unie binnengetrokken. Dit 
is een briljante daad van Hitler als militair strateeg en als bouwer van het 
nieuwe Europa. 


