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bron 22 
Hieronder staan fragmenten uit vijf liedjes uit verschillende landen: 
 
lied 1 
Er is een tijd geweest, dat ik een nuttig mens was, 
Dat was de tijd, dat ik mijn hamer zwaaide. 
Het lijkt een ver geluk – een wondermooie daad! 
Ik voer geen hamer meer; 
Ik stempel slechts … Ik stempel. 
 
lied 2 
Honger en ruïnes door het mortiergeweld, 
Maar de stad blijft sterk als staal. 
Oh Stalingrad, je straten staan vol bloed, 
Maar het bevroren hakenkruis trekt zich terug. 
 
lied 3 
De walm van gas en het geluid van mitrailleurvuur, 
Lichamen verstrikt in het prikkeldraad. 
Ik houd me schuil in bloedige loopgraven, 
Tot ook ik weer het niemandsland in ga. 
 
lied 4 
Oh Nikita, je zult nooit weten, 
Hoe mijn thuis eruitziet. 
Maar als er ooit een tijd komt 
Dat geweren en de Muur je niet meer binnenhouden, 
Als je vrij bent om keuzes te maken, 
Kijk dan naar het Westen en je vindt een vriend. 
 
lied 5 
New York, je bent nog steeds sterk. 
Na de aanval op jou verdien je respect. 
New York, we weten dat er veel is veranderd, 
Je verloor twee torens maar je doet nog mee. 
 
 
 

einde  


