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foto 5 
Jonge nazi’s op een bijeenkomst in Berlijn:      

 
 
 
bron 15 
Een Amerikaanse propagandaposter (1942):       

  
Toelichting 
Op de poster staat: Neem wraak voor 7 december. 
De man is een matroos bij de Amerikaanse marine. 
Onderin staat een marineschip afgebeeld. 
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bron 16 
Hieronder staan vier herinneringen van Nederlanders aan verschillende 
momenten tijdens de Tweede Wereldoorlog:  
 
herinnering 1 
Nadat er wilde geruchten over de bevrijding van Nederland de ronde 
deden: 
‘Ik hoorde de geruchten toen ik bij de jongerenorganisatie van de NSB 
aankwam. Ik beschouwde deze zangrepetitie als afscheid en we zongen 
alle liederen uit ons boek. Sommigen van ons huilden. Diezelfde nacht 
nog moesten we vluchten uit Amsterdam. Maar we komen terug, dacht ik.’ 
 
herinnering 2 
Nadat Rotterdam door Duitse vliegtuigen werd gebombardeerd:  
‘Hoe lang hadden we gerend? Ik weet het niet. Op een gegeven moment 
zagen we een huis waar we om water vroegen. De vrouw hield ons een 
fluitketel voor waar we uit dronken. Ik dacht, ze laat ons drinken uit een 
fluitketel, geen glas, geen kopje.’ 
 
herinnering 3 
Nadat Nederland was bezet:  
‘Van de Duitsers zagen we die eerste oorlogstijd niet veel. De mensen 
gingen weer aan het werk, kinderen gingen naar school. Na een paar 
weken konden we ook weer naar voetbal. Clubs en verenigingen gingen 
door met hun activiteiten.’  
 
herinnering 4 
Nadat voor het eerst grote hoeveelheden mensen moesten onderduiken:  
‘Ze zei tegen mij: “Zeg Frits, wij moeten een organisatie oprichten, zodat 
wij onderduikers kunnen helpen. En ik vind dat jij dat moet doen. Zou het 
nou zo erg zijn als jij om het leven kwam en er duizenden jongens gered 
werden?” Daar kon ik niks op zeggen. Wij hebben toen samen een 
landelijke organisatie opgericht.’ 
 
 
 
bron 17 
Herinnering van een Duitse majoor (1944): 
 
Ik pakte verbaasd mijn verrekijker en zag de horizon letterlijk vollopen met 
allerlei typen schepen. Het leek mij onmogelijk dat deze enorme vloot 
bijeengebracht was vanuit Groot-Brittannië zonder dat iemand het 
gemerkt had. Ik gaf de verrekijker aan de man naast mij en zei: “Hier, kijk 
jij eens.” Hij: “Mijn God, het is de invasie!”  
 
 


