Tekst 3

Muziek als erfenis

Wat gaat u straks steunen?

‘Ik kreeg mijn eerste trompet van mijn opa, speelde de hele dag
en legde hem pas weg als ik naar bed moest. Het heeft mij
zoveel gegeven door de jaren heen, zoveel gebracht. Daarom
voelt het logisch dat ik iets teruggeef en straks muziek ga
steunen door na te laten aan het Cultuurfonds.’

Wordt uw erfenis het begin van iets moois? Het Prins Bernhard
Cultuurfonds begeleidt en adviseert bij het organiseren van cultuur
als erfenis. Ga naar www.cultuurfonds.nl/nalaten voor meer
informatie of om de brochure Cultuur als erfenis aan te vragen.
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naar een advertentie van het Prins Bernhard Cultuurfonds,
de Volkskrant, 4 februari 2022
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